
Campagnelied  -  Het vuur van Don Bosco (met akkoorden) 

Intro:  

F#m  D I  E  A  I  F#m  D I  E  A  I 

 

Strofe 1: 

            F#m              D                     E            A      F#m             D                     E          A 

In het licht van de morgen, een nieuwe dag, brandt een vlam die ons samenbracht. 

               F#m                  D                   E             A                          F#m                 D                      E           A         

Hand in hand bouwen wij aan zijn dromen,      een plek vol warmte, waar iedereen kan komen. 

              F#m      D                    E        A                       F#m                     D                     E           

In elke stem, in elk kind dat lacht,     hoor je zijn boodschap, zijn wijsheid, zijn kracht. 

        A                 F#m         D              E                   A                 F#m                D         E            A   

Wij dragen het vuur, van klein tot groot, voor hen die verloren zijn, en hen in nood. 

 

Refrein: 

                                 F#m                                     D                                  E                                                    A                  

Het vuur van Don Bosco, het brandt in ons hart, het brengt ons bijeen, geeft vriendschap een start. 

                                 F#m                                    D                                E                               A                

Met hoop en met vreugde verspreiden wij licht, samen één familie, in zijn aangezicht. 

 

Tussenspel:  

F#m  D I  E  A  I  F#m  D I  E  A  I F#m  D I  E  A  I  F#m  D I  E  A  I 

 

Strofe 2: 

                    F#m            D                   E        A                         F#m           D                        E          A                              

Samen verbinden, de wereld heel dicht,     de vlam van zijn liefde dooft nooit het licht. 

                  F#m  D              E       A                   F#m              D                 E         A                        

Met elke actie, met elke stap,      blijft zijn geest leven diep in ons hart. 

 

Refrein: 

                                 F#m                                    D                                       E                                                A               

Het vuur van Don Bosco, het brandt in ons hart, het brengt ons bijeen, geeft vriendschap een start. 

                                 F#m                                    D                                 E                               A      

Met hoop en met vreugde verspreiden wij licht, samen één familie, in zijn aangezicht. 

 



 

Strofe 3a: 

                       F#m  D              E                       A                         F#m                   D                     E                   A 

Dus laat het vuur branden, laat het nooit doven, voor de jeugd, voor de wereld, voor wie blijft geloven. 

 

Tussenspel: 

F#m  D I  E  A  I  F#m  D I   

 

Strofe 3b: 

No chords                            F#m D               E         A                       F#m                   D                     E                   A 

Dus laat het vuur branden,         laat het nooit doven, voor de jeugd, voor de wereld, voor wie blijft geloven 

F#m  D                         E        A             F#m D                    E         A                         F#m D           

               Dus laat het vuur branden,          dus laat het vuur,       dus laat het vuur branden,  

E                        A                         F#m                   D                     E                   A 

laat het nooit doven, voor de jeugd, voor de wereld, voor wie blijft geloven. 

 

Outro: 

F#m  D I  E  A  I  F#m  D I  E  A  I 

F#m  D I  E  A  I  F#m  D I  E  A  I 

 

 

 


